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Als gevolg van de lockdown begon het jaar met uitsluitend diensten via ZOOM. In die
periode werd ook een buitengewone ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur de
leden goedkeuring vroeg om Peter Luijendijk per 1 maart te benoemen tot rabbijn van
onze LJG. Ook die vergadering met stemming moest via ZOOM worden georganiseerd.
Dat vereiste wat technisch inzicht, maar na uitgebreide testen is het gelukt om zonder
problemen digitaal te stemmen.

Vanaf februari was het weer mogelijk om (ook) fysieke diensten in sjoel te houden. In
april hielden we weer onze jaarlijkse open dienst. Met enig uitstel vanwege de
coronamaatregelen namen we uiteindelijk in juni, tijdens een drukbezochte
Sjabbatochtenddienst, met na afloop een uitgebreide kidoesj, officieel afscheid van
Albert Ringer als rabbijn van Rotterdam. Het was een feestelijke dag met muziek en
mooie toespraken, onder andere van burgemeester Aboutaleb. Een maand later volgde
de installatiedienst van Peter Luijendijk met na afloop een gezellige receptie.

Er vonden nog meer wisselingen plaats. We namen afscheid van onze vaste chazzan en
een bestuurslid en we verwelkomden een nieuwe chazzan en twee nieuwe
bestuursleden.

Na corona en de bijbehorende maatregelen konden we eindelijk weer een bar en bat
mitswa vieren, waren er voor de kinderen feestjes voor Poeriem en Chanoeka, was er
weer een gezellige sedermaaltijd in sjoel en werden er weer filmavonden georganiseerd.
Om het contact tussen de leden nog meer te versterken waren er zogenoemde
huiskamerbijeenkomsten, die goed werden bezocht.

Om jonge mensen te trekken bezochten onze rabbijn, een bestuurslid en een van onze
jongeren de Eurekaweek van de Erasmus Universiteit, waar zij met een aantal Joodse
studenten spraken. Deze ontmoeting heeft geleid tot een kennismakingsborrel. We
vinden het van groot belang om de komende jaren te investeren in jongeren. Er zullen
naar verwachting dan ook meer initiatieven volgen die gericht zijn op deze groep, onze
toekomst.



